
‘Die was, die is en die komt.’ 
 

Inleiding 
* Kadosh (opwekking 496) 

-> Jesaja 6 (Ilse?) 

->  Openbaring 4: 8 (NBV21)  

‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die 

komt.’ 

 

* Titel van de preek: ‘die was, die is en die komt.’ 

 

Erkenning 

_> Zweverig? 

_> Ouderwetse taal? 

 

Context van vandaag 

_> 3e Advent (Voorbereiden op de komst van Jezus)  

_> Bijna kerst 

_> Veel ellende in de wereld 

_> Veel mensen kennen de boodschap van kerst niet  

 

 Belofte 
_> Doelgroep: Iedereen die verlangt / zoekt naar de aanwezigheid van God 

_> Hoe? Door 3 openbaringen / verschijningen van Jezus 

_> Zodat? Hoopvol leven in de realiteit van onze dagelijkse omstandigheden 

 

Context: Het boek Openbaring  

_> Prachtig boek, maar ook moeilijk / mysterieus  

 

Openbaring interpreteren  
1. Brief, profetie en apocalyptiek 

2. Bepaalde doelgroep met eigen context  

3. Veel materiaal uit O.T 

4. Bemoedigend, hoopvol, inspirerend  



‘Die was, die is en die komt.’ 
 

Disclaimer 
_> Ik behandel slechts fragmenten uit het boek  

_> Voor een volledig beeld adviseer ik om boek te lezen (commentaren) 

 

Vragen die de lezers bezig hielden 
_> Waar is God (in tijden van ellende)?  

_> Hoe gaat God met het kwaad in de wereld om?  

 

Herkenbare vragen voor ons vandaag? 

 

Antwoord: 

_> Het boek Openbaring geeft antwoord op deze vragen 

 

Openbaring 1: 9-18 (NBV21) 
_> Johannes (schrijver?) 

_> 9 door onze eenheid met Jezus net als u deel in de ellende,  

het koninkrijk en de standvastigheid 

_> Verschijning van Jezus 

_> De MensenZoon (Daniel 7) -> Herkenbaar voor de lezers 

 

vs 17:     Ik ben degene die leeft;  

     Ik was dood, maar nu leef Ik,  

     tot in eeuwigheid.  

 

De atmosfeer verandert wanneer Jezus verschijnt 
 

   Jezus openbaart zichzelf aan Johannes 

_> Mensenzoon 

_> Prachtige omschrijving van Jezus 

 

De grootsheid van Jezus geeft een houding van ontzag 
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Jezus openbaart zichzelf aan Johannes 
_> Als levend; opgestaan Heer (verschijning 1) 

_> Als liefdevol, met hart van compassie, zorgzaam 

 

‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was 

 

_> Hij bestond al voor het ontstaan van de wereld (Het Woord) 

_> Hij was het lam Gods dat voor ons geslacht is (Hij was dood) 

 

 

1 Petrus 18-21 (NBV21)  

18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent 

vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar 

met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of 

gebrek. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, 

en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u. 21 Door 

Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen 

in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 

 

Jezus is verschenen aan de wereld en heeft het hart van  

God voor de wereld laten zien 

 
_> Als een lam (zonder smet of gebrek -> heilig)  (verschijning 2) 

_> Als een baby (overeenkomsten met lam, kwetsbaar) 

 

Kom laten wij herinneren -> de Almachtige, die was  

 

 

Pauze om even na te denken  / God groot te maken 
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Openbaring 7: 9-15 (NBV21)   

Jezus openbaart zichzelf aan Johannes 
-> Als redder  

-> Als Koning 

 

Kom laten wij aanbidden -> de Almachtige, die is 
_> Wij zijn de tempel waarin God woont 

_> Laten we Hem eren met ons leven 

 

Openbaring 7: 15-17 (NBV21) 

 
  Jezus openbaart zichzelf aan Zijn volgelingen 

 
Benadruk de woorden zal / zullen 
 _> Wat een bemoedigende woorden voor de mensen toen 

_> Ook voor ons vandaag 

 
         Kom laten wij verwachten-> de Almachtige die komt 

 

Jezus openbaart zichzelf aan Johannes Konings (mij) 
_> Door het Woord van God (herinneren) stilstaan bij kerst 
_> Door mijn leven (aanbidding / verwondering) nabijheid van God 
_> Door de toekomst (verwachten) op de wacht staan / uitkijken 
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Jezus wil zich ook aan jou openbaren vandaag 
 
 
Openbaring 3: 20 (NBV21)  

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, 

zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. 
 

Aan het eind wil ik de 3 uitnodigingen samenvatten die je vandaag ontvangen hebt. 

Uitnodiging 1: Kom laten wij herinneren -> de Almachtige, die was 

Uitnodiging 2: Kom laten wij aanbidden -> de Almachtige, die is 

Uitnodiging 3: Kom laten wij verwachten-> de Almachtige die komt 

 

Over wie dit gaat? 

 
-> De Almachtige Koning die Altijd Aanwezig is 

 

 'Zijn naam zal zijn; Wonderbare Raadsman, Machtige God, 
Eeuwige vader, Vredevorst, Immanuël, God met ons'. 

 

Ik heb de uitnodiging aangenomen om Jezus te aanvaarden als Koning. 

Ik en mijn huis zullen de Almachtige Heer (ook in moeilijke tijden) volgen. 

 

Neem jij de uitnodiging ook aan? 

 

 


